
Een survivaltocht in de woestijn  

Wanneer je als eenling de woestijn 
intrekt, dan zijn er maar weinigen die zich 
daar blijvend thuis voelen. Het waren 
monniken die zich terugtrokken in de 
woestijn om daar een teruggetrokken 
leven te leiden van gericht zijn op God. 
Door de wijsheid die zij daarmee 
opbouwden trokken zij vaak heel wat 
mensen aan die om goede raad vroegen. 
De meesten zijn op een gegeven moment 
uitgekeken op de onmetelijke hoeveelheid 
zand en de afwezigheid van leven. 
Wanneer iemand op hun pad komt om 
hen terug te brengen naar de bewoonde 
wereld wordt daar gretig gebruik van 
gemaakt.  

Voordat Jezus aan zijn openbare leven 
begon verbleef hij ook veertig dagen in de 
woestijn. Hij wilde zich toerusten op de 
roeping die hij van God de Vader 
ontvangen had. Wat heel bewust naar 
voren komt is dat Jezus ook ‘nee’ durfde 
te zeggen tegen dingen die Hem van God 
afleidden. Prachtig wordt dat beschreven 
in het evangelie waar de duivel Jezus op 
dr ievoudige manier probeerde te 
verleiden. Hij maakt gebruik van de 
situatie waarin Jezus verkeert. Na veertig 
dagen vasten had hij honger. Zo daagt hij 
Jezus uit om het Zoon van God zijn om te 
zetten in een geweldige prestatie: 
verander deze stenen in brood. Hiermee 
wordt niet alleen de honger van Jezus 
gestild, maar kan Hij ook geld verdienen 
met het verhandelen van dit brood. Jezus 
wijst de duivel er op dat de mens niet leeft 
van brood alleen. De mens heeft ook 
geestelijk voedsel nodig. Een tweede 
bekoring vond plaats toen Jezus op de 
bovenbouw van de tempel stond: werp u 
naar beneden, want engelen zullen u op 
handen dragen zodat u uw voet niet zult 
stoten aan een steen. Onverantwoord 
risico’s nemen en spelen met je je leven 
is een tweede uitdaging. Je moet God 
niet op de proef stellen. Tenslotte komt de 
verleiding van het bezit hebben en macht: 
Hij werd meegenomen op een heel hoge 
berg En de duivel zei: als je mij aanbidt 
schenkt ik je het hele land en alle 
koninkrijken die je ziet. Nu was het Jezus 
genoeg en Hij gaf de duivel het bevel om 
te vertrekken. Hiermee liet Jezus zien dat 

de woestijn een plek is waar je jezelf kunt 
worden en zijn. 

Er zijn mensen die zeggen dat zij in een 
woestijn terecht gekomen zijn. Dat is niet 
letterlijk, maar een bestaanservaring. 
Wanneer de relatie met iemand waar je 
mee getrouwd bent niet goed meer loopt 
en je vindt bij de ander een gewillig oor 
en een goede opvang, is de bekoring 
nodig om te kiezen voor de laatste. Of 
wanneer je leeft in bittere armoede en je 
hebt zelfs nog geen brood om op tafel te 
zetten, dan is de neiging groot om 
stiekem wat weg te pakken bij een bedrijf 
waar je werkt. Waar mensen God 
vergeten en druk doende zijn om hun 
bezit te vermeerderen om hun invloed te 
vergroten, vergeten ze wie ze zelf zijn. 
Hun bezit geeft hun identiteit, maar op het 
moment dat er een faillissement komt 
s t a a n z e m e t l e g e h a n d e n . D e 
veertigdagentijd is een periode van 
bezinning en goede keuzes maken. Daar 
zullen we onze handen ruimschoots mee 
kunnen vullen.       

H. ELIGIUS TE SCHINVELD 

c o n t a c t p e r s o o n : p a s t o r i e , t e l . 
0 4 5 - 5 2 5 2 3 1 8 ; F r a n s H e r i n g s 
0613652104  
H. Eligius Schinveld: 
Kerkbijdrage:   NL27 RABO 0146 7010 
11 
Andere bijdragen:    NL31 RABO 0146 
7001 63  Website: eligiusschinveld.nl  

Zaterdag 21 februari 2026 
19.00u. H. Mis met volkszang als jrd. 
voor Pieter Bartelings 

Maandag 23 februari 2026  
H. Polycarpus, bisschop en martelaar 
18.00u. Aanbidding 
18.45u. Maria-noveen 
19.00u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van 
Lourdes  

Dinsdag 24 februari 2026 
19.00u. H. Mis in Aan de Bleek 

Zaterdag 28 februari 2026 
19.00u. H. Mis met volkszang voor Annie 
Wijers-Theunissen (vw. coll.); jrd. voor 
overl. ouders Rademakers-Voutz 

Maandag 2 maart 2026  
15.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de 
Bleek 

18.00u. Aanbidding 
18.45u. Maria-noveen 
19.00u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van 
Lourdes  

H. CLEMENS TE MERKELBEEK 
contactpersoon: Jose Hendricks- 
Jeurissen, tel. 046-4423614 
Bankrek.nr. NL 89 RABO 0133 1100 01 

Zondag  22 februari 2026 
11.00u. H. Mis met volkszang voor Mia 
Vaessen-Habets en dochter Jose, Marie 
Vaessen-Coenen. 
Woensdag 25 februari 2026 
08.30u. H. Mis bij zusters Korenveld 
Vrijdag 27 februari 2026 
H. Gregorius van Narek, abt en 
kerkleraar 
08.30u. H. Mis bij zusters Korenveld 

Zondag  1 maart 2026 

11.00u. H. Mis met volkszang voor de 
vrede in de wsreld 

Woensdag 4 maart 2026 
H. Casimir 
08.30u. H. Mis bij zusters Korenveld 

Vrijdag 6 maart 2026 
08.30u. H. Mis bij zusters Korenveld 

H.GERTRUDIS TE JABEEK+ 
contactpersoon: Mia Lamerichs. 
tel. 046-4423063. 
Kerkbijdrage en gezinsbijdrage: 
Rabonr. NL08 RABO 0111 7937 69   
t.n.v Kerkbestuur Jabeek.  
Website: www.gertrudis.jouwweb.nl  

Zaterdag 21 februari 2026  
17.45u. H. Mis met volkszang als 
jaardienst voor Mathieu Gorissen  

Zaterdag 28 februari 2026  
17.45u. H. Mis met volkszang als 
jaardienst voor overl. Ouders Hub en 
Annie Janssen-Offermans  

H. LAMBERTUS TE BINGELRADE 
kerkbestuurbingelrade@gmail.com 
Kerkbijdrage en betalingen:  
NL58 RABO 0133 1011 50 

Zaterdag 21 februari 2026  
19.00u. H. Mis met volkszang  

Zaterdag 28 februari 2026  
19.00u. H. Mis met volkszang voor de 
vrede in de wereld 

http://www.gertrudis.jouwweb.nl
mailto:kerkbestuurbingelrade@gmail.com


O . L . V R O U W O N B E V L E K T 
ONTVANGEN TE AMSTENRADE 
contactpersoon: M. Jeuken. 
tel. 046-4422572     
Bankrekeningnr:  
kerkbijdrage NL57 RBRB 0920 8998 38 

Zondag  22 februari 2026 
9.30u. H. Mis met volkszang voor Nelly 
Moonen-Klink, Jaardienst Tom Limpens 
Donderdag 26 februari 2026 
10.30u. H. Mis in Elvira 

Zondag  1 maart 2026 
9.30u. H. Mis met volkszang voor 
Marietje Veendrick-Ligthart; jaardienst 
voor Maria en Pol Fermans 

Donderdag 5 maart 2026 
10.30u. H. Mis in Elvira 

Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek 
op maandag 

De wekelijkse mis op dinsdagavond in 
Aan de Bleek komt te vervallen. In plaats 
daarvan zal om de twee weken de mis 
zijn op maandag om 15.00 uur. 


